
Wie herkent ze nog ? Carnaval 1986 

Deze groep carnavalsvierder draagt spreuken die, ook gezien de dikke buiken, 
met zwangerschap te maken hebben. Hoewel het op de foto moeilijk leesbaar is 
hebben wij op één van de borden gelezen: Zonder voorbehoed komt het goed! 
Graag vernemen wij de namen van deze loopgoep in de Heuvelstraat in de tijd 
dat de optocht nog op zaterdagmiddag door de straten van Alphen trok. 
 
Oplossing foto kinderen bij vrachtwagenas. 
Stefan van Wichen meldde ons dat de vrachtwagen werd bestuurd door Antoon 
Last (en dat werd door Antoon bevestigd!). 
Het antwoord op de vraag wie de kinderen waren die op dit kruispunt liepen net 
na het voorval kregen we van Patrick Kortlever. Hij herkende Esther en Albert, 
de kinderen van Bertie en Coen de Leeuw.  
Wij hebben nog wat gezocht in onze krantenartikelen van rond 1985 maar he-
laas het krantenartikel met deze foto niet in ons archief gevonden. 
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Tweehonderd jaar zonder kerk 
 
Nu er een aantal kerken in onze parochie gesloten gaan worden is het mis-
schien wel aardig om nog weer eens wat historie van onze St. Lambertuskerk te 
belichten. Op de website alphenaandemaas.com en in het boek Alphen in vroe-
ger tijden 2 is een uitgebreide beschrijving van de bouwgeschiedenis van deze 
kerk te vinden. 
Het gebouw zoals wij het nu kennen is grotendeels nog geen honderd jaar oud. 
De kerktoren is veel ouder. Tussen 1609 en 1800 was in dit gebied het Neder-
lands Hervormde geloof de staatsgodsdienst en het was verboden om het ka-
tholieke geloof uit te oefenen. De kerken waren ingenomen door de Hervormden 
en de St. Lambertuskerk is in die tijd o.a. gebruikt als boerderij. 
Het graafschap van Megen, waarvan de heerlijkheid Teeffelen deel uit maakte, 
was vrij gebied waar de katholieke godsdienst onbelemmerd uitgeoefend kon 
worden. De katholieken gingen vanuit Alphen aan de overkant van de Maas 
naar de kerk in Teeffelen. Dat was het dichtst bij onze dorpskern en gemakkelijk 
bereikbaar via een voetveer bij het begin van de Molendijk. De kerk in Teeffelen 
werd door deze toeloop al snel te klein en is daarom in 1657 vernieuwd en ver-
groot. In de periode van 1697 tot 1726 was er een pastoor in Teeffelen, die tege-
lijkertijd ook pastoor van Alphen was. Bij de doop van kinderen uit Alphen zette 
hij de letter A in het doopboek. In het totaal zijn er in die periode 358 kinderen uit 
Alphen gedoopt. 
Soms kwam er een (verklede) Franciscaan zélf de Maas over, om – vermomd 
als marskramer, metselaar of timmerman - op allerlei verscholen plaatsen gods-
dienstoefeningen te houden. In 1726 is er de Franciscaanse priester Johan van 

Gassel, die het ondanks het bestaande verbod waagde het pastoorsambt uit te 
oefenen in Alphen. Hij trof er een hopeloze toestand aan. Er was geen enkele 
financiële armslag, noch enig kerkelijk interieur en de godsdienstige betrokken-
heid was ver te zoeken. Niettemin wist deze ijverige missionaris gedurende 4 
jaar veel verdienstelijk werk voor de Alphense katholieken te doen, maar in 1729 
werd hij door Ambtman Graaf van Bijlandt gevangen genomen en verbannen. 

In de loop van de 18e eeuw wordt het beleid steeds min-

der streng. De staat verleent dan zelfs officieel vergun-
ning voor het gebruik van zo'n schuurkerk. In die tijd wer-
den er op verschillende plaatsen z.g. schuilkerken (of 
schuurkerken) gebouwd. Deze bouwwerken mochten 
van buiten niet als kerk herkenbaar zijn. Daarom natuur-
lijk geen kruis op het dak of afwijkende dakbedekking! Er 
mocht ook geen toegangsdeur aan de straatkant zijn. 
Ook in Alphen is zo’n schuilkerk gebouwd in het jaar 
1767.  
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Het bestek van dit “kerkenhuis” 
is bewaard gebleven in het 
archief van de kerk. Daarin 
staan de maten van het  
gebouw vermeld, 85 voet bij 32 
voet, wat ongeveer 25 bij 10 m 
is. Het gebouw had ook een 
kelder van 15 bij 12 voet (4,50 
bij 3,60 m), een kamer en een 
zolder.  
Deze schuurkerk is waarschijn-
lijk gebouwd aan het huis aan 
de Kerkdijk nummer 4. Later 
bleef dit huis in gebruik als 
pastorie en daarna woonde er 
de burgemeester P.G, de 

Leeuw. Kleindochter Leida Salet – de Leeuw (1921-2015) vertelde ons dat ze 
nog overblijfselen zoals een wijwatervat bij haar opa en oma in het achterhuis 
had aangetroffen . 
In 1800 werd de kerk weer door de katholieken teruggekocht. Er waren toen 
volgens opgave van de kerkmeesters  in Alphen zo’n 590 katholieken.  
Waarschijnlijk waren er maar 50 hervormden. 

Varken 

Een mooi ver-
haal uit de Pro-
vinciale Noord-
brabantsche en 
‘s Hertogenbos-
sche Courant 
van 19 april 
1933. 

50 gulden was in 
der dertiger jaren 
een  
kapitaal waar 
veel mensen een 
maand voor 
moesten  
werken! 

Muziekvereniging St. Lambertus (2) 
 
Op 7 en 8 oktober gaat Muziek-
vereniging St. Lambertus haar 75 
jarig bestaan vieren.  

De voorganger van deze vereni-
ging, Harmonie St. Lambertus, 
werd al opgericht in 1908.  
Behalve blaasmuziek was er ook 
zang en toneel. Opvoeringen 
vonden plaats in een eigen pand, 
de Harmoniezaal aan de  
Greffelingsedijk 8-10. In 1924 
werd er zelfs een kiosk aan de 
andere kant van de dijk ge-
bouwd. 
Krantenartikelen beschrijven de 
successen tot net voor het zilve-
ren jubileum in 1933 maar helaas 
is deze harmonie daarna blijk-
baar met stille trom ten onder 
gegaan. Pas na de oorlog, in 
1948 is daarna de Muziekvereni-
ging St. Lambertus opgericht. 

(31-12-1925: Provinciale Noord-
brabantsche en ‘s Hertogenbossche 
Courant). 

 

(foto hiernaast:) De Harmoniezaal, in 
1910 aangekocht en tot 1948 gebruikt 
voor verenigings-activiteiten. Eind jaren 
tachtig is het gebouw afgebrand en is op 
dezelfde plaats een nieuw modern woon-
huis gebouwd. 

 

(24-05-1933: Provinciale Noordbra-
bantsche en ‘s Hertogenbossche 
Courant). 


