
 
 
Wat wilt U graag te weten komen uit onze Nieuwsbrief? 
 
Na ruim 16 jaar zelf allerlei onderwerpen gezocht te hebben, die we maandelijks 
in deze nieuwsbrieven hebben belicht, vragen wij ons af of er andere dingen zijn 
uit de Alphse historie die U graag belicht wilt zien. 
Reacties graag aan wham@alphenaandemaas.com 
 
(Her)kent U ze nog? Afscheid pastoor Willems 

 
 
‘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pastoor Willems was  van 1962 tot 1964 waarnemend pastoor na het vertrek 
van pastoor Van Schaik. Deze foto is waarschijnlijk bij zijn afscheid op de speel-
plaats van de St. Willibrordusschool genomen. Deze jongens zijn dus waar-
schijnlijk nu de 70 gepasseerd!  Het zou mooi zijn als we er wat namen bij  
zouden kunnen bewaren. Misschien herkent iemand nog zijn trui of pet? 
Reacties graag aan wham@alphenaandemaas.com 
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Snelle jongen 

 
Dit berichtje uit 
de Nieuwe Tiel-
sche Courant 
van 21 november 
1872 beschrijft 
de actie van een 
surnumerair 
(iemand die bo-
ven het gewone 
aantal van be-
ambten is aange-
steld) van het 
postkantoor in 

Alphen. De 400 gulden waarmee hij er vandoor ging, was in die tijd een enorm 

bedrag! Hij presteerde het om ’s avonds in enkele uren in Rotterdam te komen, 
waar hij de volgende dag met de boot naar Engeland wou vertrekken. Om 02.00 
uur ’s nachts was hij wel in Rotterdam, maar daar werd hij gearresteerd. 

Krasse oud-strijder 
 
In de Gelderlander 
van 19 december 
1896 werd het 
overlijden vermeld 
van C. van de 
Graaf. Hij was 
toen 86 jaar en 
oud-strijder. Cor-

nelis van de Graaf werd op 10 juni 1810 geboren in Lithoijen. Hij was kleermaker 
toen hij rond 1835 in Alphen kwam wonen. Hij is getrouwd met Johanna Emons. 
Ze krijgen 8 kinderen, waarvan er 4 al jong sterven Johanna Emons wordt 60 
jaar. Cornelis woonde later bij het gezin van zijn enige overgebleven zoon Gra-
dus die ook kleermaker is. Hij overleed op 14 november 1896. 
De oorlog waarin Cornelis van de Graaf heeft gestreden was waarschijnlijk de 
gewapende opstand in 1830 tegen koning Willem I der Nederlanden die tot de 
afscheiding van de zuidelijke provincies leidde en tot de onafhankelijkheid van 
België. Waarschijnlijk kreeg hij daarvoor als onderscheiding het Metalen Kruis. 
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Straatnamen 
 
Nieuwe inwoners van Alphen verwonderen zich vaak over de wat vreemde 
straatnamen die we hier kennen. Menigeen vraagt zich daarbij af waar deze 
straatnaam vandaan komt. Al in de beginperiode van het verschijnen van deze 
Nieuwsbrieven hebben we verschillende straatnamen en hun herkomst beschre-
ven. Deze beschrijvingen zijn ook te vinden in het boek Alphen in vroeger tijden 
1. 
Hoewel het best lang geleden is vinden we het toch geen goed idee deze be-
schrijvingen opnieuw in de komende nieuwsbrieven op te nemen. Ze zijn ook te 
vinden op onze website alphenaandemaas.com 
Een straat die in 2007 aan onze 
aandacht is ontsnapt is de Geer-
weg.  
Hoewel Geer in vroeger tijden een 
voorkomende meisjesnaam was is 
Geerweg niet afgeleid van Geer  
(en Elsweg niet van een Elsje).  
 
Uit de besluiten van B en W weten 
we dat in 1930 pas besloten is om 
een verbindingsweg te maken tus-
sen de dijk bij het veer naar Lith en 
de Sluisweg. Het (beperkte) ver-
keer ging tot die tijd van de veer-
pont rechtsaf over de dijk naar Al-
phen of linksaf over de dijk naar 
Dreumel. De binnenweg waren in de natte periodes minder goed te berijden, de 
wegen onverhard en niet meer dan karresporen. De Geerweg was ook nodig 
voor de verbinding met het veer naar Lith van de nieuwe watersnoodwoningen 
die in de Sluisweg gebouwd waren.  
Op een kaart met oude namen van percelen is te zien dat de Geerweg uitkomt 
bij de Sluisweg bij landerijen met de namen Voorste Geer en Achterste Geer. De 

Sluisweg heeft op een 
oude kaart ook nog de 
naam Geerensteeg. 
De familie Van den Boo-
gaard – Van den Oever 
woonde in die tijd op 
Moordhuizen. Hun lan-
derijen lagen waar nu de 
Geerweg is. Op de foto 
hiernaast zien we Piet 
van de Boogaard lopen 

over het land waar later 
de Geerweg zal worden 
aangelegd. 

 

Nu we toch in die buurt zijn toch ook maar even nog wat informatie over de 
Sluisweg. Waar is of was de sluis waar deze weg zijn naam aan te danken 
heeft? 
Het deel van de Sluisweg nabij de brug over de wetering hoort tot de laagst ge-
legen delen van het Land van Maas en Waal. Daarom wordt dit gedeelte ook 
wel de “zak van Maas en Waal” genoemd. Sinds er dijken langs de rivieren zijn 
gelegd moest het water wat binnen deze dijken viel wel een plaats hebben waar 
het naar de rivieren kon wegstromen. Het ligt voor de hand dat zo’n punt ge-
zocht werd in het laagste gedeelte. 
Bij Alphen is zo als heel lang een sluis geweest ongeveer waar zich nu het 
Quarles van Ufford gemaal bevindt. Aanvankelijk waren dit houten deuren die bij 
hoog water in de Maas dicht gingen en als de waterstand binnen de dijken hoger 
was werden opengedrukt zodat het water kon weglopen. 
Om het uitstromen van het water te verbeteren bouwde men rond 1600 hier al 
verschillende watermolens. In 1633 is er een proces geweest omdat men het 
niet eens was of de molens niet deugden of dat de weteringen niet in orde wa-
ren. Vandaar dat in dat jaar door de tekenaar Nicolaes Geelkerken precies de 
situatie ter plaatse is getekend. De molens zijn mogelijk in 1672 platgebrand 
door de Fransen.  
Op oude kaarten gaat de Sluissteeg, die na de ruilverkaveling de naam Sluis-

weg krijgt, niet verder dan de brug over de wetering. 

Jubileum Muziekvereniging St. Lambertus 

Dit jaar viert de 
muziekvereniging 
St. Lambertus haar 
75 jarig bestaan. In 
de aanloop daar 
naartoe nemen wij 
enkele  maanden 
een stukje (voor)
geschiedenis van 
deze vereniging op 
in onze Nieuws-
brief. 

 

Deze foto is geno-
men op de loswal 
waar de muziekver-

eniging jarenlang de aankomst van de boot van Sinterklaas opluisterde. Tam-
boer maître is Frank Gerritsen. Links net buiten beeld staat de drumband opge-
steld.  


